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Padré,

Met een warm en dankbaar hart namens onze bewoners en hun families,

alle medewerkers en vrijwilligers van BEN Woonzorgnetwerk, richt ik

graag dit woordje tot je.

Talloze mooie gedichten schreef je. In jouw gedicht ‘Lentegepeis’ ,

opgenomen in jouw boek ‘Memoires van een Padré’ schreef je:

“…. Het leven van alle dag is soms ruw en hard. Zo eenvoudig is het niet;

wat zouden we zijn, als er geen schouders meer waren om op te wenen;

geen luisterende oren die trachten te begrijpen en geen fluisterende

lippen met woorden om te strelen…”

Padré,

Jij bent die schouder waar we kunnen op terugvallen,

Jij bent het luisterend woord dat begrip toont,

Jij bent die fluisterende lippen die woorden spreken die ons raken…

Méér dan 15 jaar ben je als aalmoezenier samen met ons op pad gegaan

en je hebt ons dagelijks geïnspireerd in ons woonzorgcentrum.

Méér dan 15 jaar heb je vanuit een groot engagement samen met ons de

BEN-waarden uitgedragen en voor elk van ons gezorgd.

Je leefde graag onder de bewoners en samen met de pastorale collega,

onze medewerkers en vrijwilligers maakte je van elke dag een klein-geluk

dag, want je aandacht was er voor iedereen, maar in het bijzonder voor

de meest kwetsbaren.

Groot was je liefde voor de natuur, maar vooral het in-relatie-staan met

de mens, maakte je groots.

Met je mensenkennis en uitstraling, jouw begeesterende woorden en

innemende blik liet je niemand onberoerd en zette je dagelijks iedereen

in beweging. Groot is je gave om te verwarmen wat koud is en open te

maken wat gesloten is.
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Padré,

Afscheid moeten nemen van je is ruw en hard… het dagelijks

leven kan dat zijn, zo schreef je zelf. Maar we zullen ons blijven

inzetten om de bezielende woorden van je gedicht waar te maken

en daarom een schouder aanbieden voor wie het nodig heeft. Een

luisterend oor te zijn die tracht te begrijpen en met fluisterende

lippen woorden spreken die strelen…

Dank je wel voor alles, je bent voor altijd in ons hart en rust zacht

nu….

Roeselare, 16 augustus 2024

Renaat LEMEY, algemeen directeur BEN Woonzorgnetwerk vzw
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WIJ VERWELKOMEN

IN ONS WOONZORGCENTRUM

Dhr. ROGIER VICTOR (geboren te

Roeselare op 29/12/1941) en Mevr.

VERA DEBRAUWER (geboren te

Roeselare op 06/07/1942) zijn

afkomstig uit de Torteldreef te

Roeselare. Het echtpaar woont op

kamer 9 op wooneenheid 0.

Mevr. MARIETTE VERBEKE is geboren op 21/01/1944

te Roeselare en afkomstig uit de Beversesteenweg te

Roeselare. Mevr. woont in studio 3.09 op

wooneenheid 3.

Dhr. GEERT VANPETEGHEM is geboren op 19/04/1947 te

Roeselare en afkomstig uit de Menenpoortstraat te

Roeselare. Dhr. woont in kamer 1.15 op wooneenheid 1.

Mevr. LENA GUNST is geboren op 02/04/1946 te

Lichtervelde en afkomstig uit de Orkaanstraat te

Roeselare. Mevr. woont op kamer 2.04 op

wooneenheid 2.
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IN ONZE ASSISTENTIEWONINGEN

Mevr. GERDA DEPREZ huurt assistentiewoning 2.03

vanaf eind augustus. Zij is hier gekend als

vrijwilligster in de cafetaria.

Mevr. CHRISTINE DEGRYSE huurt flat 1.04.

Dhr. DANNY DEGRYSE is bij ons in

flat 3.03 komen wonen sinds eind

juli.
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Wooneenheid 1

Verjaardagen bewoners

• 12/09: Mevr. Rosa Van Maele

• 14/09: Mevr. Yolanda Decoene

• 18/09: Mevr. Martha Van Coillie

• 21/09: Mevr. Rosa Wostyn

• 07/10: Dhr. Gaston Rondelez

• 07/10: Mevr. Wybo Godelieve

• 09/10: Mevr. Yolande Couvreur

• 10/10: Mevr. Godelieve De Kestelier

• 14/10: Mevr. Denisa Demeulenaere

Verjaardag medewerkers

• 22/09: Marie-Amparo Cardon

• 23/09: Eubejen Dadan

• 09/10: Joyce Vincke

GELUKKIGE
VERJAARDAG!

Wooneenheid 0

Verjaardagen bewoners

• 06/10: Mevr. D'Hondt Denise

Verjaardagen medewerkers

• 07/09: Evelien Decuyper

• 08/09: Kristel Wauters

• 11/10: Adrianne Lastfogel

• 22/10: Marijke Staelens

Leefgroep

Verjaardagen bewoners

• 07/10: Mevr. Godelieve

Vandendriessche

• 22/10: Dhr. Daniël Boddin

• 24/10: Mevr. Agnes Demuynck

Verjaardagen medewerkers

• 07/10: Febe Naert

• 19/10: Sabrina Jacques

• 19/10: Kobe Degrijse

• 20/10: Greetje Depreitere

• 28/10: Elisa Verkest
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Wooneenheid 3

Verjaardagen bewoners

• 10/09: Mevr. Yolanda Verbrugghe

• 28/09: Mevr. Gertrude Borry

• 29/09: Dhr. Carlos Feys

• 04/10: Mevr. Bea Bossuyt

• 04/10: Mevr. Maria Stoens

• 08/10: Mevr. Christine Commeyne

• 27/10: Mevr. Delphina Boudrez

Verjaardagen medewerkers

• 05/10: Charlotte Declerck

• 08/10: Lies Defour

Wooneenheid 2

Verjaardagen bewoners

• 01/09: Dhr. Emiel Kerrinckx

• 10/09: Mevr. Edwigis Lapeire

• 12/09: Mevr. Odette Vanwalleghem

• 23/09: Mevr. Monica Verhoest

Verjaardagen medewerkers

• 27/09: Jari Naert

• 10/10: Lauren Coussee

• 21/10: Ingrid Libbrecht
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Complementaire dienst

Verjaardagen medewerkers

• 08/09: Conny Vijncke (maaltijdzorg)

• 16/09: Sabien Hoorne (maaltijdzorg)

• 25/09: Nikki Decapmaker (maaltijdzorg)

• 11/10: Charline Dewaele (maaltijdzorg)

• 18/10: Marie-Sabine Vanbesien (onthaal en administratie)

Assistentiewoningen

Verjaardagen bewoners

• 07/09: Dhr. Danny Buyse

• 16/09: Dhr. Freddy Soenen

• 07/10: Mevr. Irene Missiaen

• 18/10: Mevr. Paula Therie

• 20/10: Mevr. Juliette Debusschere

• 22/10: Mevr. Noëlla Vanslambrouck

• 31/10: Dhr. Gerard Anckaert
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Medewerkersnieuws

Medewerkers uit dienst

• 16/6: Vandaele Cassandra (zorgkundige op wooneenheid 1)

• 14/7: Timmerman Friedel (verpleegkundige op wooneenheid 1)

Medewerker in de kijker

Wat is jouw functie binnen onze organisatie? Wat houdt dit in?

Ik werk als kinesitherapeut in BEN Roeselare en Ardooie. Ik sta mee in voor het
behoud, het herstel, en/of het bevorderen van het dagelijkse functioneren van de
bewoners waarbij de mobiliteit, zelfredzaamheid en levenskwaliteit centraal staan.

Waar kunnen we je vinden als je niet aan het werk bent?

Thuis met familie of in mijn kleine Beauty&Massage praktijk.

Wie is jouw grootste voorbeeld? Waarom?

Mijn ouders. Ze hebben veel voor mij gedaan om mij te brengen waar ik nu ben.

Op welke karaktereigenschap van jezelf ben je het meest trots?

Waarom?

Ambitie . Ik probeer altijd het gestelde doel te bereiken

Wat is jouw favoriete vakantiebestemming? Waarom?

Ik heb geen favoriete bestemming. Het maakt niet uit waar, als het maar met mijn
familie is.

Wat is je favoriete seizoen?

Zeker zomer! :)

Wie ben je?

Ik ben Katharina. Ik ben 34 jaar oud. Ik woon samen

met mijn man Damian in Roeselare. Ik heb twee

fantastische kindjes Alex (5) en Nicole (9).
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Terugblik
Woonzorgcentrum

Monumenten bezoeken
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Terugblik
Woonzorgcentrum
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Terugblik
Woonzorgcentrum
Terugblik
Woonzorgcentrum
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Terugblik
Assistentiewoningen

Barbecue

Dinsdag 2 juli stond met stip gemarkeerd in ieders’ agenda. We

organiseerden, samen met maaltijdzorg, een heuse barbecue. De zon was

van de partij … ideaal weer om de barbecue aan te steken.

Voor Jeroen was dit een peulschil en ieder genoot van zijn bakkunsten. Het

vlees werd met passie gebakken en gekruid. Deze liefde voor het vak

konden de bewoners proeven in hun bord.

In de middag serveerden we een

Coupe Fraise met een

slagroomtoefje. Samen met

vrijwilligers Vivianne en Marc blikken

we terug op een meer dan

geslaagde dag!
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Terugblik
Woonzorgcentrum

De Vlaamse kermis

De zomervakantie werd goed gestart met de Vlaamse kermis. De

bewoners namen het tegen elkaar op met verschillende volksspelen

zoals sjoelbak, tafelkegelspel, kikkerspel,… Het ene was al wat

makkelijker dan het andere, maar gelachen werd er zeker. De vers

gebakken oliebollen en een verfrissend drankje konden niet

ontbreken. Zo was de sfeer van een echte kermis zeker te voelen.



15

Terugblik
Woonzorgcentrum
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Terugblik
Woonzorgcentrum

Ons woonzorgcentrum in kleur

Ons centrum

voor

dagverzorging

kleurde rood.

Op wooneenheid 3 waren ze gehuld in onze werkuniforms.
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Terugblik
Woonzorgcentrum

Wooneenheid 2 kleurde geel.

Roze was voor de leefgroep.

Wooneenheid 1 hulde zich in het wit
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Terugblik
Woonzorgcentrum
Terugblik
Woonzorgcentrum

In de week van 5 augustus brachten we de olympische spelen bij ons

binnen. Onze sportiviteit werd op de proef gesteld en we voerden

verschillende sporten uit. Ze zeggen dat delennemen belangrijker is dan

winnen, maar wat waren de winnaars toch blij met hun gouden medaille.

Olympische spelen
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Terugblik
Woonzorgcentrum
Terugblik
Woonzorgcentrum
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Terugblik
Centrum voor dagverzorging

Creatief aan de slag
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Terugblik
Centrum voor dagverzorging
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Muziek verbindt

Muziek verbindt...

Zeg het met een liedje...

Zet die plaat af!

Dans met je hart en je voeten zullen volgen…

Pak je kans en dans!

Of het nu om een Franse

chanson gaat, een ouderwetse

tegelplakker, een Duitse

schlager, pop, rock of country,

klassieke ballroom, disco,

oldschool hiphop of een

smartlap uit de jaren stillekes,

muziek en dans is iets van alle

tijden en is er in allerlei

smaken, voor elk wat wils.

Iedereen heeft zo zijn voorkeur,

jong en oud, maar wie houdt/

hield niet van een avondje uit

en gaat/ging in het weekend

graag eens volledig uit de bol?

We staken ons licht op

in de leefgroep van BEN:

Jana (medewerkster

leefgroep):

"Niets gaat boven

stevige foute

muziek, de foute

party is voor mij het

ideale moment om

eens goed los te

gaan."

Iben (student

op de leefgroep):

"Qua muziek hou

ik van typische

meezingers.

Je zal me niet

gauw op de

dansvloer zien

staan. Ik geniet
vooral van de sfeer en de ambiance

als ik uitga met mijn vrienden."
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Muziek op de leefgroep

Hoe denken bewoners van de leefgroep hierover?

Hilda: "Ik was absoluut geen danser, maar ben meer een voorstander

van rustige muziek, daar kan ik wel van genieten."

Denisa: "Ik was nooit de eerste op de dansvloer, maar aan een wals of

een tango ging ik me wel eens durven wagen."

Francine: "Samen met mijn man ging ik vaak naar La Palma in

Roeselare, het liefste danste ik de tango. Mijn favoriete muziek is die

van zangeres Dalida."

Cécile: "In mijn jonge jaren heb ik vaak gedanst. Tot op de dag van

vandaag kan tangomuziek me erg bekoren."

Greta: "Ik ben liefhebber van klassieke muziek, meerbepaald die van

Chopin."

Gabriëlla: "Mij kan je meest plezier doen met de muziek van James Last,

dat hoor ik heel graag!"

Maria : "Ik danste niet veel,

als ik eens danste

was het op een feest.

Als ik een favoriete zanger

mag kiezen,

zou ik zeggen Will Tura,

hij heeft een mooie stem."

Will Tura
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Honden op bezoek

Honden die op bezoek komen zijn van harte welkom in ons

woonzorgcentrum. Dit kan een grote meerwaarde betekenen voor

onze bewoners.

Mogen we alleen vragen om de hond in gemeenschappelijke ruimtes

aan de leiband te houden a.u.b.?

Dan
k 

u 
wel!
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Graag stellen we de geluksBENners voor..

Met ons werkgroepje zetten we onze BEN-waarden in de kijker.
Onze eerste waarde GOESTING resulteerde vorig jaar in een gesmaakt
ontbijtbuffet voor alle medewerkers, in samenwerking met de werkgroep Fit-in-je-
hoofd. Na het ontbijt kreeg iedereen een doosje met 2 pralines.
Rond de kerstperiode hebben we de waarde HUISELIJKHEID vorm gegeven voor al
onze bewoners: ze kregen een doorzichtige kerstbol gevuld met kerstdecoratie.
De derde waarde EIGENHEID kon niet beter tot uiting komen dan in de
paasperiode: we vulden meer dan 250 (!) zakjes met chocolade-eitjes voor alle
medewerkers.
Om onze vierde waarde RESPECT te vieren dachten we aan onze talrijke
jobstudenten. Ze kregen bij de start een zakje snoep – SPEK- om hen onze
dankbaarheid te tonen en diep respect voor hun hulp zodat alle medewerkers hun
verlof met een gerust hart te kunnen opnemen.
VERNIEUWEN, onze vijfde waarde, kwam aan bod, u raadt het al, met Nieuwjaar:
iedereen kreeg een wenskaartje en een BEN-balpen om op de achterzijde een
mooie wens te formuleren. De kaartjes werden opgehangen en op een gezellig
medewerkersfeest in het voorjaar werd een wens geloot en beloond met een
verwenpakket.
En zo komen we bij onze laatste waarde: VRIENDELIJKHEID. De quotes over
vriendelijkheid zijn oneindig, ze werden verdeeld op alle tafels op het laatste
personeelsfeest. Vriendelijkheid is de basis van een goed humeur, een leuke
relatie, het kleurt je dag, het tovert een lach op je gezicht,… Men kon dan deze
waarde vastleggen met een foto en “a touch of gold” in onze kader met een
gouden randje, die nu in de Marktplaats staat. Neem gerust zelf ook een foto en
poseer met een glimlach!

Ook het komende jaar staan al een aantal ideetjes vast om deze 6 waarden
blijvend in de kijker te zetten: houd ons in de gaten!

Van links naar rechts:
Sylvana, Annelore, Greet,
Nadine, Siska en Ann.
Ontbreekt op de foto:
Vera Vercruysse
(zwangerschapsverlof).

GeluksBENners
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Bewonersparlement

Bewonersparlement over
verwelkomen van nieuwe bewoners

Hierover gingen de bewonersparlementen in juni.

Acties die uit deze parlementen voortkwamen:

• Bewoners willen graag vooraf geïnformeerd worden als er een nieuwe

bewoner op de wooneenheid komt wonen. Ze vinden een

welkomstkaart een mooi gebaar. Daarom maken we vanaf nu tijd op de

wooneenheid om samen een welkomstkaart te schrijven vooraleer de

nieuwe bewoner verhuist.

• Nieuwe bewoners zijn zeer welkom op de koffietafel van de

wooneenheid. Ze worden uitgenodigd maar krijgen de tijd om zelf te

beslissen wanneer ze aansluiten.

• De rubriek in dit krantje, waar nieuwe bewoners worden voorgesteld,

werd goed bevonden en zal niet gewijzigd worden.

• Er zal vanaf nu meer aandacht zijn voor een rondleiding voor nieuwe

bewoners. Misschien is er op de wooneenheid een bewoner die

hiervoor wil instaan?

Dank aan iedereen die deelnam aan één van de bewonersparlementen!

Een nieuwe buurman of buurvrouw,
een nieuwe tafelgenoot 's middags,
een nieuw gezicht aan de koffietafel,
een nieuwe aanwezigheid bij de ontspanningsactiviteit,
een nieuw lid in de kaarters- of dartsgroep, ...

Wat betekent dit voor de groep?
Wat wil je weten over
de nieuwe bewoner?
Hoe wil je het liefst kennismaken?
Wat zou je zelf willen doen
voor een nieuwe bewoner?
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Bloemen van medewerkers
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Maaltijdzorg in de kijkerBloemen
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Vincentius a Paulo

Op 27 september vieren wij de heilige Vincentius a Paulo, Vincent

de Paul, onze patroonheilige. Vandaar onze vroegere naam:

Vincenthove.

Iets over zijn leven

“Monsieur Vincent”, geboren in 1581 in Gascogne (Frankrijk) en

overleden in 1660. Hij was van eenvoudige afkomst, van het

platteland en kon door hard studeren priester worden. Na zijn

priesterwijding was hij als pastoor werkzaam in Parijs.

Hij bezat een gezond en nuchter verstand en was heel gevoelig

voor de noden van zijn tijd. Die bekeek hij niet als een

theoreticus, die oorzaak en gevolg wilde vastleggen, maar als een

man van de daad, die meteen aanpakte. Zo wilde hij iets doen

aan de priesteropleiding. In zijn tijd liet die veel te wensen over.

Met het oog op een betere vorming van de geestelijkheid stichtte

hij de congregatie van de Missie (lazaristen), die zich ook aan het

werk van de volksmissies wijdde.

Ook de grote armoede onder de mensen greep hem sterk aan.

Armenzorg was er niet, weeshuizen bestonden nauwelijks. Zo

stichtte hij weeshuizen en zette overal gaarkeukens op. In 1633

richtte hij, samen met de heilige Louise de Marillac, een

vereniging van vrouwen op om armen en zieken te verzorgen,

waaruit later de Dochters van Liefde zijn voortgekomen.

De 17de eeuw betekende voor de kerk in Frankrijk een

heropbloei. Het was vooral aan deze eenvoudige priester te

danken. Hij wordt de apostel van de armen genoemd. Vincent de

Paul is de schutspatroon van liefdadigheidsinstellingen, wezen en

gevangenen. In 1737 werd hij heilig verklaard.
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De vereniging werd genoemd naar de H. Vincentius a Paulo. Zowel

in Nederland als in Vlaanderen houdt ze zich vanaf het midden van

de 19de eeuw bezig met hulpverlening aan armen en behoeftigen,

onder meer door het uitdelen van bonnen voor voedsel, kledij en

kolen. De vereniging bestaat uit parochiale afdelingen (conferenties)

en besteedt overigens niet enkel aandacht aan armenzorg, maar

eveneens aan onderwijs. Ook in Roeselare is er een Sint-

Vincentiusvereniging actief.

Enkele citaten uit de geschriften van Vincent de Paul

• Wij mogen een arme landbouwer of een arme vrouw niet

beoordelen op hun uiterlijk of hun schijnbaar gebrekkige

geestelijke ontwikkeling. Maar bekijk ook de keerzijde en dan

ziet ge in het licht van het geloof dat de Zoon van God die arm

heeft willen zijn, bij ons tegenwoordig is door deze armen.

• Wat is het mooi de armen te zien, als wij hen vanuit God

bekijken en met de hoogachting die Jezus Christus hun

betoonde.

• God houdt van de armen en daarom bemint Hij mensen die

van de armen houden.

• Er mag geen uitstel bestaan bij iemand die ten dienste van de

armen staat. Als ge ’s morgens bij uw gebedsuur medicijnen

moet gaan brengen, ga dan onverwijld. Men laat God niet in

de steek. Want men verlaat een goddelijk werk (het gebed) om

in plaats daarvan een ander goddelijk werk (de zorg voor de

arme) te doen.

De Sint-Vincentiusvereniging

De zalige Frédéric Ozanam stichtte in 1833 in Parijs de Sint-

Vincentiusvereniging, een charitatieve lekenorganisatie die zich

snel over heel Europa verspreidde. Met als doel noodlijdende

mensen materieel en financieel bijstaan en helpen integreren in

onze ingewikkelde maatschappij.
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Foto van de Heilige Vincentius de Paul,

genomen in de ingang van het klooster van

de Zusters van Liefde te Roeselare.

Dit glasraam komt uit het voormalig klooster

van de Zusters van Liefde, in de Vervestraat,

waar vroeger de Grand bazaar stond. Je kunt

het bewonderen in de inkomhall van het

klooster van de Zusters van Liefde.

Ook dit beeld van de Heilige Sint-

Vincentius is te bezichtigen in de

inkomhall van het klooster van de

Zusters van Liefde.
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Hier in Benwzn dragen wij het spirituele welzijn van onze bewoners op

handen. Vandaar dat de directie nog steeds de keuze maakt voor een

pastorale dienst in huis. De zusters van Liefde liggen hier aan de oorsprong.

Wie zijn wij?

Onze kern bestaat uit een groepje van zes personen: Nancy Cappelle, de

pastoraal verantwoordelijke, Padré Raf Dely en Jos Gheysens, meewerkend

priester, vrijwilligers Lut en Noël, Alma en Walter.

Maar daarnaast ondersteunen de directie en elke medewerker pastoraal

door te melden als een bewoner nood heeft aan een pastoraal gesprek, de

ziekenzalving wenst, …

Pastoraal in de kijker

Wat doen wij?

Elke zondag is er een eucharistieviering om 10u30 in de kapel. De ene

week voor de bewoners van WE 0, WE 2 en de Leefgroep, de volgende

week voor WE 1, WE 3 en Emmaüs. Wie op eigen kracht naar de kapel kan

komen is uiteraard elke zondag welkom. Wij verzorgen ook een

eucharistieviering in de living van de verschillende wooneenheden,

eenmaal per maand op donderdag om 10u30 en dit met ons uniek ‘rijdend

altaar’.
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Op vrijdag brengt priester Jos de communie op kamer, telkens op een

andere wooneenheid, zodat bewoners maandelijks de priester persoonlijk

kunnen spreken. De bewoners zijn daar heel dankbaar voor! Op vraag dient

hij ook de individuele ziekenzalving in stervensnood (berechting) toe.

Al deze pastorale activiteiten vinden jullie terug op je weeknieuws. De

vrijwilligers staan in voor het ophalen en terugbrengen van de

mindermobiele bewoners, waarvoor DANK!! Lut is een manusje van alles op

het pastorale vlak: ze is misdienaar, lector,… en is een grote hulp. Haar man,

Noël, zorgt voor de muziek in de kapel. Walter en Alma zorgen

voornamelijk voor het vervoer van de bewoners en de vele kleine

belangrijke dingen: nog vlug een bril poetsen, het haar nog eens

kammen,…

Naast liturgische vieringen en communie proberen wij ook langs

seizoensgebonden ontmoetingen diepte en zin te geven aan het leven van

onze bewoners:

• het jaarlijks feest van Sint Vincentius, onze patroonheilige (27

september)

• week van de spirituele zorg (14-20 oktober).

• Rond Allerheiligen: bezoek aan het kerkhof (eind oktober)

• De herdenkingsviering met Allerzielen voor onze overleden bewoners.

• Voor de kerstperiode: adventskransen maken en adventsbezinning,

kerstviering met een levende kerststal

• Bezinning rond Nieuwjaar en de viering van Maria Lichtmis.

• Naar Pasen toe: Aswoensdag en veertigdagentijd met aandacht voor

Broederlijke Delen, de Goede Week met Palmzondag, Witte Donderdag

en Goede vrijdag; Pasen met in de paastijd

• De gemeenschappelijke Ziekenzalving.

• Meimaand is Mariamaand, met onze bedevaart naar Dadizele

• Om de drie jaar de bedevaart naar Lourdes.En tenslotte ook de

zomerse uitstap naar de abdij van Sint-Sixtus in West-Vleteren met een

gebed aan de grot, het middaggebed met de monniken in de abdijkerk

en natuurlijk even proeven van het beste bier. Zo willen wij aandacht

hebben voor de diepere vragen van onze bewoners, vragen naar

zingeving en spiritualiteit. Velen van hen worden geconfronteerd met

eigen kwetsbaarheid en beperkingen, met afscheid en loslaten, soms

ook met pijn en eenzaamheid. Door hen nabij te zijn en te luisteren

naar hun vragen over geloof en God, over lijden en zingeving, door

met hen te bidden om kracht en sterkte kunnen zij wellicht met meer

veerkracht en hoop in het leven staan.
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Spijtig genoeg moesten wij

woensdag 7/8/2024 afscheid nemen

van Padré Raf Dely. Wij willen hem

bedanken voor alles wat hij

betekend heeft voor ons in

Vincenthove en later BEN Roeselare.



40

In onze gedachten

Denk aan mij terug,

maar niet in dagen van pijn en

verdriet.

Denk aan mij terug

in de stralende zon.

Hoe ik was toen ik alles nog kon.

Tonia van der Wal

Op 21/08/2024 overleed bij

ons Mevr. NORMA

VERHAEGHE, geboren te

Lauwe op 21/11/1937.

Mevr. heeft 4 jaar op

wooneenheid 0 gewoond.
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Op 22/06/2024 overleed bij

ons Dhr. ANDRE BOSTOEN,

geboren te Hooglede op

18/02/1925. Dhr. heeft 9

maanden op de leefgroep

gewoond met zijn

echtgenote Mevr. Agnes

Demuynck.

Op 28/06/2024 overleed bij

ons Mevr. ROSA

SPEYBROUCK, geboren te

Roeselare op 26/10/1930.

Mevr. heeft 1 jaar en 10

maanden op wooneenheid

3 gewoond.

Op 26/07/2024 overleed bij

ons Dhr. NORBERT

BOURGEOIS, geboren te

Ardooie op 19/07/1932.

Dhr. heeft 3 jaar en 11

maanden op de leefgroep

en wooneenheid 1

gewoond.

Op 07/08/2024 overleed bij

ons PADRE RAF DELY,

geboren te Lichtervelde op

28/09/1928. Padré heeft 3

jaar bij ons op

wooneenheid 2 gewoond

en voordien in onze

assistentieflats.
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Volg ons op onze website www.ben-woonzorgnetwerk.be
of op onze facebookpagina


