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Beste lezer,

November heeft zich ondertussen al aangemeld.
Voor sommigen een sombere maand, voor anderen dan weer een gezellige
maand. Die laatste groep gaat in ons woonzorgcentrum de komende
periode genieten van de merkbaar kortere dagen (en een uurverandering
die ook wat aanpassing vraagt), de livings en ook de gemeenschappelijke
ruimten die mooi en warm met herfstkleuren worden versierd.

De overgordijnen worden ’s avonds vroeger dichtgetrokken en het licht
wordt al schemerig aangestoken. Hoe knus het toch plots kan zijn.

Ook de keuken brengt ons hopelijk wat lekkere seizoensgebonden
boerenkost. Stevige gerechten met zware ingrediënten als kool, spek,
erwten, schorseneren, witloof, spinazie en spruiten mogen nu zeker niet
ontbreken.

De droge namiddagen zijn dan weer uitnodigend om met een dikkere jas
rondom ons de tuin te gaan verkennen en de mooie herfstkleuren op te
nemen. De neus krijgt een heerlijke vochtige intense houtgeur binnen. Eens
terug lekker binnen worden jullie zeker door de medewerkers getrakteerd
op een lekkere warme tas koffie of misschien ook wel eens een gloeiende
tas chocomelk?

November is tevens de maand met de meeste feestdagen: Allerheiligen,
Allerzielen en Wapenstilstand. Niet meteen erg heugelijke feesten maar
niettemin feesten om even bij stil te staan en onze dierbare overledenen te
herdenken. De jongere generatie plakt er graag op 31 oktober een vanuit
Engeland en Amerika overgewaaid fenomeen, Halloween, aan vast.
Kinderen verkleden zich dan en bellen of kloppen als het donker wordt aan
bij huizen in de buurt die versierd zijn met pompoenen en lichtjes en
roepen ‘trick or treat’. Meestal krijgen ze dan wat snoep toebedeeld.

In de maand november plannen we ook traditiegetrouw een mooie
herdenkingsviering voor al de bewoners/ gasten/ dierbaren die tussen 1
november 2023 en 31 oktober 2024 zijn overleden. Het is ook de periode
waarin we mooie herinneringen ophalen van onze dierbaren bij een lekkere
tas koffie met versnapering.

En eenmaal november voortschrijdt, komen we in december met zijn
Sinterklaasfeest en de stemmige kerstdagen... Maar eerst samen door de
maand november wandelen en dan komt het jaareinde al vlug weer in
zicht… wat gaat de tijd toch snel, he?

Geniet van de komende tijd en veel leesgenot.
Renaat Lemey
Algemeen directeur
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WIJ VERWELKOMEN

IN ONS WOONZORGCENTRUM

Mevr. ODETTE DELEU is geboren op 11/06/1939 te

Roeselare en afkomstig van de Kachtemsestraat te

Roeselare. Mevr. woont op kamer 006 op wooneenheid 0.

E.Z.. GODELIEVA COMMEYNE (Zr. Lieve) is geboren

op 26/05/1940 te Roeselare en afkomstig van de

Meensesteenweg te Roeselare (Zusters van liefde).

Zuster woont op kamer 121 op wooneenheid 1.

Mevr. MONA D'AUTRY is geboren op 20/09/1933 te

Roeselare en afkomstig van de Heilig-Hartstraat te

Roeselare. Mevr. woont op kamer Z.12 in Emmaüs.
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IN ONS WOONZORGCENTRUM

Mevr. LEONA LEFERE is geboren op 02/01/1938 te

Roeselare en afkomstig van de Eksaardestraat te

Roeselare. Mevr. woont op kamer 316 op wooneenheid 3.

Mevr. JEANNE CAPPELLE is geboren op 17/02/1930 te

Bikschote en afkomstig van de Koornstraat te Roeselare.

Mevr. woont op kamer 206 op wooneenheid 2.

Mevr. THERESIA DEPLA is geboren op 11/08/1937 te

Izegem en afkomstig van de Langemarkstraat te

Roeselare. Mevr. woont op kamer 220 op wooneenheid 2.
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Wooneenheid 1

Verjaardagen bewoners

• 05/11: Dhr. Andreas Vanhuyse

• 15/11: E.Z. Deroo Maria

• 10/12: E.Z. Couttouw Antoinette (Zr. Ides)

• 26/12: E.Z. Maddens Gisèle (Zr. Rita)

• 29/12: E.Z. Santy Maria (Zr. Hilda)

Verjaardag medewerkers

• 08/11: Gwendoline Sierens

• 12/11: Klaas Gaeremyn

• 02/12: Dominique Dedrye

GELUKKIGE
VERJAARDAG!

Wooneenheid 0

Verjaardagen bewoners

• 29/12: Dhr. Rogier Victor

Verjaardagen medewerkers

• 14/12: Silke Brulez

• 24/12: Stefanie Balcaen

Leefgroep

Verjaardagen medewerkers

• 07/11: Marsel Muhaisen

• 19/12: Monica Canargiu
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Wooneenheid 3

Verjaardagen bewoners

• 29/12: Mevr. Georgette

Vandenabeele

Verjaardagen medewerkers

• 04/11: Maxine Vandecaveye

• 03/12: Davinia Gaytant

• 17/12: Angelique Verschelden

Wooneenheid 2

Verjaardagen bewoners

• 15/11: Mevr. Georgette Lagae

• 24/11: Mevr. Maria Kestelyn

• 03/12: Dhr. Noël Vandecasteele

Verjaardagen medewerkers

• 14/11: Sharon Dujardin

• 26/11: Ingrid Declerck

• 02/12: Marleen Clarysse

• 04/12: Annemie Soenens
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Complementaire dienst

Verjaardagen medewerkers

• 04/11: Evelien Seelde (nachtvlinder)

• 12/11: Michele Battheu (directeur zorg en campuscoördinator)

• 12/11: Marie Delbeke (maaltijdzorg)

• 12/11: Saartje Vereecke (nachtdienst)

• 30/11: Mathijs Gouwy (technische dienst)

• 01/12: Harry Descamps (centrum voor dagverzorging)

• 08/12: Katrien Moyaert (maaltijdzorg)

• 10/12: Amber Vanmaele (centrum voor dagverzorging)

• 11/12: Jeroen Huyghebaert (maaltijdzorg)

• 18/12: Frank Kyndt (centrum voor dagverzorging)

• 22/12: Ellen Vantorre (maaltijdzorg)

• 26/12: Jonas Bauters (centrum voor dagverzorging)

Assistentiewoningen

Verjaardagen bewoners

• 05/11: Mevr. Godelieve Decroix (flat 006)

• 06/11: Mevr. Andrea Leenknecht (flat 002)

• 23/11: Mevr. Erna Bouckaert (flat 210)

• 27/11: Dhr. Jacques Vanoeteren (flat 106)

• 28/11: Mevr. Josepha Decancq (flat 306)

• 05/12: Dhr. Walter Cappelle (flat 202)
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Medewerkersnieuws

Deze week mochten we Celine De Winter

verwelkomen in ons Team. Zij zal het werk als

verzorgende bij ons combineren met haar studies

voor zorgkundige.

Medewerkers in dienst:

Drieke Blondelle is gestart als kinesist voor

wooneenheid 0 en het centrum voor

dagverzorging. Zij heeft een dochter Juliette van

15 jaar en houdt van sport, reizen en lezen. Zij

heeft altijd gewerkt in de ouderenzorg en vooral

het sociaal aspect spreekt haar sterk aan.

Als derde technieker in BEN is Siegfried Van

Den Berghe gestart. Siegfried heeft een vrouw

en 2 dochters van 13 en 17. Darts spelen in

clubverband is zijn hobby.

Collega Sophie Deruyck is gestart op wooneenheid

3. Sophie is opvoedster en werkte onder andere

nog in de thuiszorg en in een kinderdagverblijf. Zij

heeft een zoon van 2 jaar en een dochter van 7 jaar.
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Onze nieuwe collega van de leefgroep Chelsey

Debruyne is 20 jaar en begonnen als stagiair. Ze

voelt zich al helemaal thuis op de leefgroep omdat

het team haar een warm gevoel geeft. Als ze niet op

het werk is kijkt ze graag naar een goede serie op tv.

Chelsey is ook dol op dieren.

Op 03/09/2024 is

SYLVAIN geboren,

zoontje van Silke Brulez

(wooneenheid 0)

Medewerkersnieuws
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Terugblik
Woonzorgcentrum

Feest van onze patroonheilige Sint Vincentius a Paulo

Naar jaarlijkse traditie vierden we op 27

september onze patroonheilige Sint

Vincentius a Paulo.

Zowel bewoners als medewerkers

genoten van een aperitief, feestmaaltijd

en een gezellige koffietafel. In de

namiddag was er dan een

eucharistieviering die werd voorgegaan

door E.H. Deken Renaat Desmet en

opgeluisterd werd door het

Vincentiuskoor.

De week erna was er nog een optreden

van Peter Cody. Dit was een namiddag in

het teken van zingen en dansen.
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Terugblik
Woonzorgcentrum
Terugblik
Woonzorgcentrum
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Terugblik
Assistentiewoningen
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Terugblik
Woonzorgcentrum

In september hadden we twee

fantastische uitstappen naar

Nieuwpoort. Ook al was de ene dag

zonniger dan de andere, toch konden

we genieten van de gezonde zeelucht

en een mooie wandeling.

We werden verwend met een lekkere

maaltijd en dessert. Het is altijd fijn om

samen zulke momenten te beleven. Een

groot dankjewel aan alle vrijwilligers

die dit mogelijk hebben gemaakt!

Uitstap naar zee
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Terugblik
Woonzorgcentrum
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Terugblik
Woonzorgcentrum

We mochten de studenten welness en lifestyle van het VISO Roeselare

Polenplein verwelkomen. De praktijklessen vielen bij onze bewoners in

de smaak.
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Terugblik
Woonzorgcentrum
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Terugblik
Woonzorgcentrum

Op donderdag 3 oktober

gingen we op uitstap naar

shopping Kuurne. Voor veel

bewoners was het al een tijdje

geleden dat ze hier geweest

waren.

Iedereen was dan ook onder

de indruk van hoe dit

veranderd was.

Er werd volop rondgekeken en

tussendoor deden we nog een

tussenstop om gezellig iets te

drinken.

Uitstap naar shopping Kuurne
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Terugblik
Woonzorgcentrum
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Terugblik
Assistentiewoningen

Verjaardagsfeest in BEN assistentiewoningen

Naar traditie vieren we maandelijks onze jarige bewoners. Ze worden in het

restaurant in de watten gelegd want een verjaardag dient gevierd te

worden…

Een dag om van te genieten en even te reflecteren,
een dag waarop alles kan en je nog best lang zal teren,
een dag die zich nog vaak menigmaal herhalen mag…
een welgemeende proficiat aan onze jarige bewoners!

We geven hierbij enkele sfeerbeelden weer van onze jarigen:
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Terugblik
Assistentiewoningen
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Terugblik
Assistentiewoningen

Feest van onze patroonheilige Sint-Vincentius

Onze patroonheilige werd op vrijdag 27 september gevierd in de inkomhal

met een eucharistieviering, voorgegaan door onze deken E.H. Renaat

Desmedt.

Voorafgegaan werden we door onze collega’s van de maaltijdzorg verwend

met een heerlijk aperitief en een heus feestmaal. Als kers op de taart stond

er nog een stuk chocoladetaart op het menu.

Graag wil ik onze vrijwilligers Vivianne en Marc bedanken voor hun grote

inzet! De tafels decoreren, bedienen van de bewoners, een vriendelijk

woordje, opruimen … niks is hen teveel!

Enkele sfeerbeelden van deze feestelijke dag …

Warme groeten, Leen
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Terugblik
Assistentiewoningen
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Buurtwerking Tof van Tinneke

Wisten jullie dat BEN Woonzorgnetwerk zich ook dagdagelijks inzet voor

de buurt? Met de buurtwerking Roeselare is er maandelijks het 'Samen

Tafel' waarbij samen tafelen er onrechtstreeks voor zorgt dat

eenzaamheid in de buurt in de kiem wordt gesmoord.

Ook het buurthuis Tof van Tinneke is een initiatief van BEN

Woonzorgnetwerk. Zo werd op zondag 22 september de lege muur aan

het buurthuis samen met de buurtbewoners officieel ingehuldigd. De

ideeën van de buurt werden door Roeselaarse kunstenaar Stan Lievens op

een eigen creatieve manier op de muur gebracht.

Wil je meer weten over de buurtwerking?

buurtwerking.roeselare@benwzn.be
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Buurtwerking
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Terugblik week van dementie

We gingen van start met onze prachtige roze loper

Vol enthousiasme gingen onze medewerkers en bewoners op ontdekking in

de leefwereld van dementie en maakten een uniek weefgetouw als kracht

van verbondenheid.

Deze week lieten we de kracht van dementie zien. We verbroken het taboe

en hoe de maatschappij vaak dementie in een negatief daglicht brengt.
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Week van dementie
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Brasserie misverstand

Tijdens de Brasserie Misverstand werden we bijgestaan door onze

bewoners. Iedere bewoner met dementie heeft een uniek verhaal,

fantastische talenten en dromen.
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Muzikale én smakelijke bedanking voor vrijwilligers
BEN Woonzorgnetwerk

BEN Woonzorgnetwerk legde haar vrijwilligers in de watten als

bedanking voor hun dagdagelijkse inzet met een groots bedankingsfeest.

De vrijwilligers werden afgelopen woensdag verwend met heerlijk

feestmaal en muzikaal intermezzo. Op die manier wou BEN

Woonzorgnetwerk duidelijk maken dat ze een essentiële steunpilaar zijn.

En dat gebaar werd geapprecieerd. “Vandaag even niet vrijwilligen, maar

ons laten verwennen.

Dat was de boodschap”, vertelt één van de stralende vrijwiligers. “Toch

kriebelde het om hier en daar wat bij te springen. Ik kon het niet laten

want het vrijwilligerswerk zit in mijn DNA.

Zin om aan te sluiten bij deze enthousiaste bende? Neem dan zeker

contact op via https://ben-woonzorgnetwerk.be/.

(bron: HLN-online 20/09/2024,
Charlotte Degezelle)
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Gaandeweg..

Een getuigenis van Jan Rossaert

Op dinsdag 15 oktober kwam Jan spreken in Ben Roeselare over zijn

ervaring op weg naar Santiago de Compostella. Hij duidde dat

Compostella een pelgrimsoord, een bedevaartsoord is, maar niet zoals

Lourdes. Je ziet er geen rolwagens, geen zieken. Naar Compostella is de

weg er naartoe belangrijk gaandeweg, al stappend, de weg van

verandering, bekering en herbronning. In Lourdes is het verblijf ter

plaatse de hoofdzaak, een plek om tot bezinning, genezing en

bemoediging te komen.

Jan besliste de tocht aan te vangen, niet alleen, maar met een groep

waarvan de deelnemers elkaar niet kenden. De organisatie stippelde alles

uit. Wat bijzonder was aan zijn tocht is dat hij deze niet te voet of met de

fiets deed, maar met de motor, en dan nog wel met een motor van 51 jaar

oud. ‘Een oldtimer, zoals ik,’ grapte hij.
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Onderweg botste hij op verschillende hoogtepunten en dieptepunten:

momenten van kleine gelukjes, momenten van ergernis, momenten van

vriendschap, momenten van wrijving,…

Hij vatte de tocht aan met het idee om stappen te kunnen zetten in

verzoening met een persoon waar hij het moeilijk mee had. Hoe langer de

tocht duurde, hoe ‘zachter en milder’ het gevoel kwam ivm de verzoening.

Het is een lange weg, de weg naar binnen.

Na de boeiende getuigenis mochten we het verhaal van Jan op ons leven

leggen en hierover uitwisselen. Een greep uit de vragen:

• Met welke zorgen en vragen kwam ik hier wonen?

• Waar heb je angst voor? Waar beleef je vreugde aan?

• Heb je hier tochtgenoten? Kun je op verhaal komen bij elkaar?

• Waar zie je van af nu je hier woont? Waar kan je van genieten?
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Wat me raakte in de antwoorden:

• Bewoners genieten van het eten, het gezelschap, de rust, de

verzorging, in gesprek komen bij elkaar, nog nieuwe mensen leren

kennen, muziek,…

• Bewoners zien af van het zich niet meer zelfstandig te kunnen

verplaatsen (auto weg, niet meer kunnen stappen,…), alles te moeten

vragen, …

• Sommigen voelen angst bij wat de toekomst zal brengen, angst om

verloren te lopen,…

• Iemand merkte op dat hier heel wat inzet is om geestelijk en

lichamelijk gezond(er) te blijven.

• Bezoekers van het dagcentrum ontzien soms het weekend en kijken uit

naar een week van ‘samen zijn’ waardoor heel veel in het leven kan

gerelativeerd worden

We sloten de namiddag af met onderstaande tekst en een welgemeende

dankjewel aan Jan, die ons meenam op tocht! Het is een lange weg, de weg

naar binnen.
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Het is een lange weg, de weg naar binnen

Gaandeweg,

je bij de hand laten nemen, richtingaanwijzers volgen,

nieuwsgierig je eigen pad uitstippelen,

misschien zelfs het liefst onbegane wegen verkennen,

zoekend naar antwoorden: Wat is mijn weg?

De ene keer je weg kwijt. Opnieuw navigeren.

De andere keer stilvallen bij wat mooi en goed is,

in goed gezelschap. De tijd stop willen zetten.

De ene keer niet verder kunnen,

want het leven brengt je op een doodlopende weg. Waar moet ik nu heen?

De andere keer de wind in de rug. Laat je maar meevoeren.

De ene keer hopen dat je het geluk zal vinden in de eindbestemming.

De andere keer ontdekken dat de grootste schatten doorgaans onderweg

te rapen zijn. Dat inzicht soms weer even vergeten, want we moeten zo

dringend ergens heen.

Het is een lange weg, de weg naar binnen.

De ene keer stappen met al wat je onderweg denkt nodig te hebben,

de andere keer ontdekken dat je met een lichtere rugzak juist beter stapt.

De weg onderwijst jou. Niet omgekeerd.

Het is een lange weg, de weg naar binnen.

Terugkijken op de weg die je al aflegde.

Dankbaar voor elke halte, elke ontmoeting,

misschien zelfs dankbaar voor omwegen,

want kreeg je soms net daar geen onverwachte uitzichten?

Het is een lange weg, de weg naar binnen.

En uiteraard, onderweg was er regen en storm:

tochtgenoten die kwamen en gingen,

struikelstenen op je weg

van je verleden, van buitenaf.

Telkens weer kon je opstaan als je viel.

En zo ga je hoopvol verder op jouw eigen levenspad.

Dat je je weg naar binnen mag vinden. Gaandeweg.
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Paus Franciscus op bezoek in ons land

Van 26 tot 29 september was Paus Franciscus op bezoek in ons land.

Aanleiding was de 600ste verjaardag van de Katholieke Universiteit van

Leuven (KUL en UCL) in 2025. Leuven is een van de oudste katholieke

universiteiten in Europa.

Een pausbezoek blijft een grote gebeurtenis ook voor een land als het

onze, waar de secularisatie (de ontkerkelijking) heel sterk is

doorgedrongen, waar men godsdienst meer en meer beschouwt als een

privézaak, een land van leeglopende kerken en een groot priestertekort.

Een land ook dat kreunt onder het schandaal van het kindermisbruik door

geestelijken.
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1. het waren dagen van vreugde en enthousiasme

Er was meer belangstelling voor dan velen hadden verwacht. Paus

Franciscus werd overal waar hij kwam enthousiast onthaald.

Waar mensen meestal bang zijn hun geloof te tonen, deed het deugd om

zoveel mensen te zien die hun geloof samen vierden. Mij blijft vooral het

grote enthousiasme bij in de slotviering op zondagmorgen in het Koning

Boudewijn stadion. Met meer dan 40.000 waren zij. Het volk van God in al

zijn eenvoud en vreugde. Zo’n mooi beeld van de Kerk, hartverwarmend,

een gemeenschap die opvallend jong en veelkleurig is.

Er straalde zoveel vreugde uit, een vreugde om het samen christen-zijn.

2. Het kindermisbruik

Wat de paus zou zeggen over het seksueel misbruik van kinderen was,

zeker voor de Vlaamse media, het belangrijkste thema. In vele van zijn

toespraken is Paus Franciscus daarop teruggekomen. Misbruik en mogelijke

doofpotten heeft hij scherp veroordeeld. Hij noemde het een schande voor

de Kerk. Misbruik veroorzaakt afschuwelijk lijden en wonden, misbruik

ondermijnt ook de weg van het geloof. Deze ziekte van misbruik moet

worden genezen en aangepakt.

Er werd ook ruimte gemaakt voor een gesprek met 15 slachtoffers,

“overlevers” noemen ze zichzelf. Deze bijeenkomst op vrijdagavond duurde

dubbel zolang als gepland en werd door verschillende deelnemers als

positief ervaren. De Paus luisterde echt en antwoordde dat hij zich

schaamde en vooral veel verdriet had. Op het einde heeft hij niet alleen zijn

verontschuldigingen aangeboden, maar ook om vergiffenis gevraagd. Hij

beloofde er verder werk van te maken.
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3. Boodschap van bemoediging

Verschillende thema’s heeft de Paus aangeraakt in zijn toespraken.

In Leuven was migratie het onderwerp, asielzoekers, vluchtelingen, een

thema dat de Paus nauw aan het hart ligt.

In Louvain-la-Neuve stond de ontmoeting in het teken van het klimaat, wat

ook een geliefd thema is van onze Paus.

Enkele sleutelwoorden uit zijn toespraken waren:

- evangelisatie: een Kerk die met gedrevenheid en overgave aan mensen

op zoek naar zingeving de unieke boodschap van Jezus Christus brengt.

- gemeenschap: een gastvrije Kerk die geen muren bouwt om mensen uit

te sluiten.

- openheid: een Kerk die zich niet meer en beter acht dan de anderen,

maar openstaat voor al het goede dat gebeurt in de wereld.

- vreugde: een Kerk die, los van eigenbelang, zichzelf durft geven in liefde.

- barmhartigheid: een Kerk die mild is en nederig en niet vanuit de hoogte

oordeelt en veroordeelt.

- getuigenis: een Kerk die zich niet op zichzelf terugplooit, maar durft

uitkomen voor haar geloof zonder angst voor hoon en spot.

Allemaal woorden die ons vertellen hoe wij een hoopvolle en aantrekkelijke

Kerk kunnen zijn in onze tijd.

4. Een bezoek met vele verrassingen

Naast het officiële programma bracht de Paus een aantal

verrassingsbezoeken, betekenisvolle blitzbezoeken die niet in het officiële

programma stonden.

- bezoek bij de Kleine Zusters van de Armen in centrum Brussel. Die zorgen

voor ouderen die het vaak niet breed hebben.

- Zaterdagmorgen schoof hij aan voor een ontbijt met de daklozen in Sint-

Gillis.

- Hij ging bidden bij het graf van Koning Boudewijn in de crypte van de kerk

van Laken en drukte later de wens uit Koning Boudewijn zalig te verklaren.
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- Zaterdagavond trok hij ook nog naar ‘Hope Happening’ op de Heizel, een

jongeren festival (5000 jongeren) in de sfeer van de Wereldjongerendagen

met allerlei activiteiten en optredens. Zij bleven er overnachten om dan op

zondagmorgen naar de eucharistie met de paus te gaan.

Paus Franciscus geeft blijk van een sterke persoonlijkheid, onvermoeibaar

ondanks zijn leeftijd (87 jaar), een man met een visie, een profeet voor onze

tijd. Hij leeft vanuit de vreugde van het evangelie en straalt die vreugde

ook uit.
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In onze gedachten

Denk aan mij terug,

maar niet in dagen van pijn en

verdriet.

Denk aan mij terug

in de stralende zon.

Hoe ik was toen ik alles nog kon.

Tonia van der Wal

Op 10/09/2024 overleed in het

ziekenhuis Mevr. MARIETTE

FLAMAND, geboren te Staden

op 02/06/1928. Mevr. heeft 1

jaar op wooneenheid 1

gewoond en was hiervoor

gebruikster van het centrum

voor dagverzorging.

Op 22/09/2024 overleed in het

ziekenhuis Mevr. MARIE-

LOUISE VERLEDEN, geboren

te Moorslede op 13/6/1932.

Mevr. heeft 6 jaar op

wooneenheid 2 gewoond.

Op 24/09/2024 overleed

bij ons Mevr. GENNY

DERCK, geboren te

Dadizele op 09/07/1930.

Mevr. heeft 7 maand in

Emmaüs gewoond.



41

Op 27/09/2024 overleed bij

ons Mevr. YOLANDA

VERBRUGGHE, geboren te

Roeselare op 10/09/1931.

Mevr. heeft 2 jaar en 4

maanden op wooneenheid

3 gewoond.

Op 12/10/2024 overleed in

het ziekenhuis Mevr.

ODETTE VANWALLEGHEM,

geboren te Lichtervelde op

12/09/1939. Mevr. heeft 1

jaar en 8 maanden op

wooneenheid 2 gewoond.

Op 14/10/2024 overleed bij

ons Mevr. GERDA

GERMONPRE, geboren te

Roeselare op 28/12/1935.

Mevr. heeft 5 jaar en 5

maanden op wooneenheid 2

en in de leefgroep

gewoond.

Op 18/10/2024 overleed bij

ons Mevr. LENA GUNST,

geboren te Lichtervelde op

02/04/1946. Mevr. heeft 2

maanden op wooneenheid 2

gewoond.
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Volg ons op onze website www.ben-woonzorgnetwerk.be
of op onze facebookpagina


